
Vrijwilligers gezocht  

Jouw tijd maakt een wereld van verschil 

Een diagnose, een toekomst die onzeker lijkt. Juist dan is er behoefte aan een plek waar je weer kunt 

ademhalen, steun vindt en je verbonden voelt. Die plek is Camino Zuidplas. 

Camino is een centrum voor leven met en na kanker, waar warmte en begrip centraal staan. Met 

behulp van onze vrijwilligers bieden we een luisterend oor, activiteiten en een plek om tot rust te 

komen. 

Om dit te blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. 

We zoeken altijd extra handen. Of je nu gastvrouw of gastheer wilt zijn, activiteiten wilt begeleiden of 

ons achter de schermen wilt ondersteunen, jouw inzet is onmisbaar. En waar jij blij van wordt of goed 

in bent, sluit vaak prachtig aan bij wat we voor Camino nodig hebben.  

We bieden je (afhankelijk van jouw rol): 

• Begeleiding om je rol goed in te vullen. Waar nodig bieden we een gepaste training aan.  
• Een warme gemeenschap van gelijkgestemden. 
• De kans om écht iets te betekenen voor anderen. 

 

Waarom vrijwilliger worden bij Camino Zuidplas? 

Omdat je met jouw tijd en talent een plek creëert waar mensen zich welkom voelen. Omdat je 

mensen kunt helpen om hun weg te hervinden. Omdat je zelf groeit door te geven. Wat je ook kunt 

bijdragen, hoe groot of klein je tijdsinvestering ook is, ieder uurtje is van onschatbare waarde. 

Word vrijwilliger bij Camino Zuidplas. 

Geef jouw tijd aan een plek die levens verandert. Bel 06 5334 1671 en informeer naar de 

mogelijkheden. Samen bespreken we op welke manier jij kunt bijdragen en voor hoeveel uur in de 

week/maand.   

Wij horen graag van je.  

 


